
 

Zestiende jaargang nr. 28                    zondag 6 juni 2021                      liturgische kleur: groen 
1ste zondag na Trinitatis (Drieeenheid) 

U kunt de dienst online beluisteren (en later terugluisteren) via www.kerkomroep.nl 

U kunt de dienst meebeleven met een rechtstreekse  beeldverbinding via onderstaand internetadres: 

Ga naar de website van onze kerk  www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  en klik op de link: (blauwe 

regel). 

 http://gereformeerdekerkloosdrecht.kerkonline.eu 

Ook kunt u de dienst later terugkijken. Ga naar de website van onze kerk en klik op de link: [ hier ]  

of kies: https://youtube.com/channel/UC030jkp5f45JySY6WySntwA 

 

Voorganger Mw.Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst: Henk Herbert     Organist:  Olaf Neuhaus 

Diaken: Wil Veraar                                          Zang: Margriet van de Water en  

           Anne Penning  

Koster:                       Hans Veraar                                 Techniek: Martin Uijterlinde 

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar: 

 Mevr. T Leene - De Haan, Hallincklaan 30, 1231 VV Loosdrecht. 

Meeleven:   Sinds 1 juni verblijft mw. R. van de Bunt –Sportel in de Zonnehoeve, 

Loosdrechtse Bos 9, p/a Ambachtsplein kamer 3.0, 1231 RH Hilversum 

 

Jarigen: Geen. 

Agenda:                      Zondag 13 juni - 10.00 uur -  Ds. I. Smedema, Leusden (Predikant secretaris 

Geestelijke verzorging bij de krijgsmacht). 

 

Welkom en mededelingen      Moment van stilte 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING    

 

Zingen: Lied 287:  1 en 2  rond het licht dat leven doet            we gaan staan 

 

Bemoediging en groet                 we gaan zitten 

 

Drempelgebed 

 

Zingen:   Lied 287:  5 

 

Geb Gebed om ontferming met gezongen:  367d 

 Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison 

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
https://youtube.com/channel/UC030jkp5f45JySY6WySntwA


Loflied: Psalm 68: 7 God zij geprezen met ontzag 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de Zondag 

Lezing: Johannes 3: 1 t/m 16 

  
1Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. 2Hij kwam in de nacht 

naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen 

met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht.’ 3Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker 

u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 4‘Hoe kan iemand geboren 

worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot 

ingaan en weer geboren worden?’ 5Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het 

koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 6Wat geboren is uit een 

mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7Wees niet verbaasd dat ik zei dat 

jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. 8 

De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar 

hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ 9‘Maar hoe kan dat?’ vroeg 

Nikodemus. 10‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent? 11Waarachtig, ik 

verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie 

accepteren ons getuigenis niet. 12Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe 

zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? 13Er is toch nooit iemand opgestegen 

naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon? De Mensenzoon moet 

hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, 15opdat iedereen 

die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. 16Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft 

gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  

V: Lof zij U, Christus   A.: In eeuwigheid. Amen 

Zingen Lied: 686 – De Geest des Heren heeft  

Verkondiging 

Orgelspel 

Zingen Lied:691 – De geest van God waait als een wind 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankgebed en voorbeden, met lied 368 g Adem van God, vernieuw ons bestaan 

afgesloten met stil gebed en Onze Vader 

 

Collecten:  1. Kerk in Actie Werelddiaconaat (oeganda)     2. Kerk 

Geen inzameling in de kerk. Uw bijdragen kunt U overmaken onder vermelding van bestemming op 

                                Diaconierekening: NL48 RABO 0304 6952 03 

 

Slotlied (staande): Lied 704: Dankt, dankt nu allen God    

 

Zegen - beantwoord met gezongen Amen          

 

Orgelspel 

 
Website van de kerk: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl      Coördinatie zondagsbrief: Henk Herbert 035-5823640 
Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: uiterlijk woensdagavond 20 uur.            Aanmelden per e-mail: ger.kerk.loosdr@gmail.com 

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
mailto:ger.kerk.loosdr@gmail.com

